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SAWA Sitrusoewer Saamtrek: 06 - 08 Julie
2012

Wat ‘n naweek, koud en nat maar ons kamp.Van ons lede wat so gelukkig is
het al Donderdag uit gegaan.

Vrydagaand na boeke vat het almal n heerlike koppie sop saam geniet.
Vure het al van vroeg dag gebrand en Sawanante het heerlik saam gekuier.

Saterdagoggend het ons regte eende weer gehad; nat en modderig, maar
weereens het dit ons nie afgesit nie, na boeke vat die oggend het almal
onder die lapa ontbyt gemaak en lekker saam gekuier.



Van die vrouens het nog deur die dag by die lapa gekuier met n vuur wat
knetter in die agtergrond. Hulle het vergadering gehou en kon dit nie
voltooi nie as gevolg van te veel onderbrekings en sal hervat word by die
Van Stadens saamtrek volgende maand.

Sawanante, julle sal nie verstaan van die Koolstofie voor ek dit nie vir julle
self kan voorlees nie,en as die Addo groep dit wil hoor moet julle wag vir
Van Stadens; jy moet n sin vir humor he en lekker kan lag. Dit het baie
beteken vir sekere mense en kon die verandering die volgende dag sien.
Oud en jonk het gestraal en veral die olietjies geruik.

Die weer was te koud en die visse wou nie byt nie, toe besluit sekere

aangenaam nie.



Die kinders het dit baie geniet tussen die lemoenboorde en almal het te
lekker lemoene geeet. Jakkie het Sondag afgesluit met n pragtige
boodskap waarna die meeste nog gebly het vir n braaitjie want daar is mos
nie skool die volgende dag nie.
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